
Beste volleyballers, 

Nog goed een anderhalve week en dan is het Kerst. Door de Corona pandemie die ons 
land in de maand Maart trof, heeft alles op zijn kop gezet. Ook de sport werd hard 
getroffen en het eind is nog lang niet in zicht. Het volleybal werd in die maand beëindigd, 
ons toernooi kon geen doorgang vinden en de competitie werd niet afgemaakt. Ook nu 
voorlopig niet ballen. Ik begrijp dat jullie allemaal weer staan te popelen naar die 
gezellige middagen in De Sluis, maar geduld is een schone zaak zegt het spreekwoord. Via 
onze site houdt Paul ons netjes op de hoogte. In oktober bereikte ons het bericht dat 
Martha van Vegro ernstig ziek was. Getroffen door het Corona virus. Enkele dagen 
daarna ontvingen wij van Marijke de mail dat zij was overleden. Namens de commissie 
hebben we een kaart gezonden naar de familie en ze heel veel sterkte gewenst. 

1 juli is het beheren van de kantine overgenomen door Linda, Marco, Jeana en René. Nu 
niet bepaald in een gezonde periode. Maar hoop doet leven zullen we maar zeggen. Zo 
gauw we de ballen weer mogen slaan zal een getapt biertje vast wel smaken. We zien er 
naar uit. 

Even goed is dit jaar omgevlogen ondanks alle beperkingen die ons opgelegd zijn. 
Proberen toch onze conditie op peil te houden en nog leuke dingen te doen. Bijv. hobby’s 
waar je anders niet aan toekomt. Thuis klusjes doen, kleine verbouwingen, noem maar 
op. 

Wij, de commissie wensen jullie allemaal een fijne gezellige kerst, een goed uiteinde en 
vooral ook een gezond 2021 en hopen dat we de competitie weer snel kunnen starten. 
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